
 
 

 

 
 
 

 

Weekbrief nr. 5 Zondag 28 januari 2024  

Vierde zondag na Epifanie Liturgisch kleur: groen.  

  

BIJ DE VIERING TOCH EEN BEETJE SAMEN  DE MENTIMETER  

Ga naar www.menti.com  en vul de code in.  

Daarna kunnen u/jullie zich aanmelden.  

 

WEEK VAN DE POËZIE  Tot en met 31 januari is de jaarlijkse 

week van de poëzie. Het thema is ‘Thuis’.  Poëzie kan 

mensen vieren, verwelkomen en zich thuis doen voelen. 

Het kan ook de troost van een warme thuis bieden op 

moeilijke momenten van afscheid, rouw en verdriet. Dan 

kan een gedicht een plek zijn om even te schuilen.  

Ik ben een woordenmens. ‘Dienaar van het Woord’ zelfs. 

Voor die taak bedien ik mij zelf ook graag van teksten van 

dichters en liedjeszangers. Hun taal kan zo treffend zijn en 

wat ik had willen zeggen naar een hoger plan brengen en 

bijdragen aan de uitleg en verkondiging van het 

evangelie.  

Een van mijn lievelingsgedichten is van Gerard Reve. Het is 

een overpeinzing aan het eind van de dag, misschien zelfs 

wel aan het eind van de levensdag. Ondanks de twijfel en 

zelfs het harde ‘ik geloof niets’ komt de dichter bij de 

ontroerende belijdenis dat God zoekt naar ons. Dat het 

initiatief, de draagkracht, de creativiteit niet ín mij liggen, 

maar van buiten mij afkomstig zijn, is voor mij een 

belangrijke pijler van mijn geloof en misschien zelfs wel van 

mijn ambt: ik zoek niet maar word gezocht. En gevonden. 

Hieronder mijn gedicht en een hartelijke groet voor u allen, 

ds. Lyonne Verschoor-Schuijer 

 

DAGSLUITING 

Eigenlijk geloof ik niets, 

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, 

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam, 

en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt 

zoals ik U. 

uit: 'Nader tot u', "Geestelijke Liederen" 

Verzamelde Gedichten, Bezige Bij 2001 

 

BIJBEL BASICS: God is machtig. Op deze zondag staat 

Psalm 8 centraal: een loflied over de macht van God. God 

heeft de hemel en de aarde gemaakt, en de mensen een 

belangrijke plek gegeven. 

 

DE DIENSTDOENDE AMBTS- EN TAAKDRAGERS  

Voorganger: ds.Lyonne Verschoor; taakdragers eredienst: 

dhr. Hugo Crucq en dhr. Joeri Vermeulen ; taakdrager 

diaconie, mevr. Sjaan de Geus ; lector: mevr. Geke Mons; 

kinderoppas: mevr.Mariëlle de Boer; Kinderdienst: mevr. 

Helma van Dijk; muzikale leiding: dhr. Leo Lommers en 

koster: dhr. Anton van Driel. 

 
DE 1E COLLECTE IS VOOR VLUCHTELINGENWERK HOEKSCHE 

WAARD. 

Wij vragen uw aandacht voor 

vluchtelingenwerk en in het bijzonder 

Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard. 

Vluchtelingen zijn er ook in de Hoeksche 

Waard. Ook hier in Oud-Beijerland wonen 

meerdere vluchtelingen en ook in de andere gemeenten 

van de Hoeksche Waard. Meestal zijn het kleine gezinnen 

of alleenstaanden die hier asiel aan willen aanvragen. 

Tijdens deze asielprocedure biedt Vluchtelingenwerk HW 

de asielzoekers ondersteuning. Ook helpt 

Vluchtelingenwerk ze bij het hele inburgeringsproces waar 

veel bij komt kijken zoals met het aanvragen van 

ziektekostenverzekeringen, huursubsidies, 

energieleverancier, telefoon, inboedelverzekeringen, 

contacten met DUO. Vluchtelingenwerk draait heel sterk 

op vrijwilligers en is zeer gebaat bij donaties. Daarnaast 

zoeken ze ook mensen die een ‘maatje’ willen zijn voor 

een vluchtelingengezin. Denk daarbij aan zaken van het 

boodschappen doen, hulp bij het wegwijs maken in het 

dorp waar ze zijn komen wonen, leren fietsen, hulp bij al 

het papierwerk wat er op je afkomt! Al dat soort 

inburgeringszaken kosten geld. Hiervoor is een fonds 

opgericht, met deze collecte willen we een bijdrage 

geven aan dit fonds. Zie o.a.: www.vluchtelingenwerk.nl 

 

De 2e collecte is voor het kerkenwerk 

 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan 2 collectemandjes. 

 

GIFT U kunt ook via de Givt-app bijdragen  

aan de collecten. 

 

BIJDRAGE AAN DE COLLECTEDOELEN VAN DEZE 

KERKDIENST 

1e Diaconale collecte – NL89 RABO 0373 711905,  

t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

2e Kerkenwerk collecte – NL26 RABO 0373 7099 35,  

t.n.v.: CvK Protestantse Gemeente Oud-Beijerland. 

 

KOFFIEDRINKEN U/jij bent van harte uitgenodigd  

om elkaar te ontmoeten in de Huiskamer en de Omloop.  

Daar is koffie/thee/limonade.  

 

3 februari Tafeltijd in De Open Hof 

Zaterdag 3 februari is er weer 

een Tafeltijd in De Open Hof. 

Geloof je en ben je LHBTI+, of 

gewoon geïnteresseerd of 

betrokken?  

 

Iedereen is van harte welkom dus ook als je geen lid bent 

van De Open Hof. 

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk, een organisatie die 

zich inzet voor gelovige LHBTI+’ers. om door het land heen 

met LHBTI+’ers en betrokkenen samen kerk te zijn. 

We gaan met elkaar aan tafel, steken de kaars aan, delen 

brood en wijn en onder het genot van een fijne maaltijd 

gaan we met elkaar in gesprek over zingeving en geloof.  

Het thema voor 3 februari is Liefde is …..:  

Met Valentijnsdag in het vooruitzicht willen we met elkaar 

praten over dit thema en wat de bijbel daarover zegt. 

We lezen hierbij o.a. uit 1 Joh. 4. 

We gaan met elkaar in gesprek hoe jij denkt dat anderen 

je zien en hoe wil jij gezien worden? 

Centraal staat: niet elkaar overtuigen, maar inspireren, 

steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van 

Jezus Christus. 

 

Redactie: Kopij aanleveren tot vrijdagmorgen 9.00 uur. 

E-mailadres: weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl  

Ook voor aanvraag Weekbrief per mail. 

Mevr. Atie Middelhoek  Tel. nr. 0653393441  Adres: Spuizicht 50, 3261 KK. 

Mevr. Pietta van Reeven  Tel. nr. 0643292609  Oleanderstraat 3, 3261 BN 

 

 

 

http://www.menti.com/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:weekbrief@deopenhofoudbeijerland.nl


Het is de bedoeling dat iedereen zelf iets te eten 

meebrengt om te delen met de anderen. 

Het is fijn, maar niet verplicht, als je je van tevoren 

aanmeldt, dit kan via het volgende email adres: 

tafeltijddeopenhof@gmail.com  

Tijdstip: inloop vanaf ca. 17.30; we beginnen om 18.00 uur 

 

DOOP Zondag 11 februari zal er een doopdienst zijn met 

medewerking van het koor Sparkling Voices. Er zijn twee 

dopelingen maar doopouders kunnen zich nog altijd 

melden. Gedoopt worden: Liam de Roo, zoon van Carina 

Meeldijk en Thomas de Roo en Suzanne Jacoba Niessink, 

dochter van Iris Verhagen en Dik Niessink. 

 

VACATURE TWEEDE KERKELIJKWERKER Zoals bekend is er 

door de deeltijdaanstelling van Jolanda Griesdoorn nog 

ruimte voor een tweede kerkelijk werker. Op de website 

van De Open Hof kunt u de advertentie vinden. Als we 

met elkaar de advertentie in ons eigen netwerk 

verspreiden, dan kunnen we een grote groep mensen 

bereiken. De mogelijkheid om te solliciteren loopt t/m 3 

februari 2024. Voor inlichtingen kan men contact 

opnemen met de voorzitter van de sollicitatiecommissie, 

Peter van der Wel, M: 06-51936138 of mail@peterc.nl 

 

BIJBELJOURNALING We hebben weer drie avonden 

gepland om te Bijbel journalen: creatief verwerken van 

een (Bijbel)tekst in je eigen Bijbel. Wees welkom om aan te 

sluiten. Data: woensdag 30 januari en 14 februari, steeds 

van 20.00 -21.30 uur. Aanmelden hoeft niet maar mag wel. 

Dat kan bij ds. Lyonne Verschoor 

 

(P)UBERGESCHIKT 8 februari 20.00uur:  avond voor ouders 

met een puber in huis. Wanneer je kinderen mag krijgen, 

vrezen sommige het moment dat die schattige baby’s in 

de puberteit komen. Mogelijk heb je zelf lekker puber 

gedrag vertoond en het leven van je ouders onmogelijk 

gemaakt. Of je kent de verhalen van vrienden. Youth for 

Christ heeft een boek geschreven ‘(P)ubergeschikt’. Het is 

gratis te bestellen. https://yfc.nl/gratis-pubergeschikt/ 

Nu je zelf een (of meerdere) puber(s) in huis hebt, kom je 

soms in situaties terecht dat je je afvraagt hoe een ander 

dat doet. Kom dan op donderdagavond 8 februari naar 

de huiskamer voor een avond met andere ouders. We 

delen ervaringen, meningen over het boek en helpen 

elkaar bij jouw acute opvoed-puber-probleem. We sluiten 

de avond af met gebed.  Opgeven mag, hoeft niet, bij 

Jolanda Griesdoorn. 
jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl 

 

VOEDSELBANK  Ook in de bijna voorbije maand januari was 

het fijn te zien dat de krat voor de Voedselbank elke week 

behoorlijk gevuld was. Nog één zondag een blikje 

knakworst, chocoladepasta en tandpasta.  

In de maand februari graag handzeep, afwasmiddel, 

blikgroeten en bliksoep a.u.b. 

U kunt uw producten altijd op zondag in het krat in de 

Omloop zetten. 

Ook kunt u op werkdagen tussen 10 en 12 uur onze Open 

Hof inlopen en uw product(en) in het krat zetten.  

Naast genoemde producten kunt u ook altijd houdbare 

producten inleveren. 

Namens de Voedselbank, bij voorbaat hartelijk dank. 

 

EXPOSITIE KUNST IN DE KERK  van Charlotte van Hemert. 

Zondag 4 februari,om 15.00u. komt zij in de Open 

Hof vertellen over haar werk.  

Voor meer informatie kunt u haar website 

bekijken: https://www.charlottedebock.nl 

  

BLOEMEN 

Wij hebben een aantal zeer trouwe mensen die elke 

zondag de bloemen voor de dienst verzorgen. Toch is het 

dit nieuwe jaar twee keer gebeurd dat er geen bloemen 

in de kerkdienst waren. Dit komt door een 

miscommunicatie. Het rooster was gewijzigd en dat had ik 

niet doorgegeven aan de bloemenmensen. Het spijt mij 

dat ik dat heb verzuimd waardoor we twee keer de 

bloemen moesten missen. Inmiddels is het probleem  

opgelost. Ineke Wisse 

 

DE OPEN HOF HUISKAMERNIEUWS WEEK 5 

1.Beste mensen, De Huiskamer is open voor inloop.  

Weet u welkom in de Huiskamer voor een gezellig praatje  

of een serieus gesprek. De openingstijden zijn maandag 

t/m vrijdagmorgen van 10.00–12.00 uur. 

2. Woensdag 31 januari zijn we de hele dag open.  

12.30 Uur Lunch Quiche van Jeffry . Kosten: € 3,50. 

Opgeven tot 11.00 uur.  

Diner: Zuurkoolstamppot met spek en worst; toetje na. 

Kosten: € 5,-. Aanmelden 612936 vóór 14.00 uur. 

3. Donderdag 1 februari treft u ds. Lyonne Verschoor in de 

Huiskamer. 

4. Gezond natuurwandelen vrijdagmorgen 26 januari.  

Om 10.00 uur starten we met een uurtje wandelen  

met aansluitend gezellig wat drinken in de Huiskamer.  

Je kan altijd meedoen. Opgeven is niet nodig.  

Dus wandelschoenen aan en wandelen maar!  

5. Vrijdagmiddag 2 februari 13.30-16.00 uur  

zijn handwerkers van harte welkom. Ook 

jongeren die willen leren haken of breien,  

kom gerust een keertje kijken. Het 

handwerk wordt gegeven  

aan de Stichting Ondersteuning Sovata 

in Roemenië. 

6.STIJLDANST U MEE? Vrijdag 2 februari, is er weer een 

stijldansavond in De Open Hof. Deze avond is een prettige 

combinatie van vrijdansen en het aanleren 

van wat nieuwe passen of techniek. Voor 

mensen die nog nooit eerder de 

chachacha of wals hebben gedanst, voor 

wie niet meer weet hoe het ging of voor wie 

juist ervaren is. Natuurlijk is het gezellig om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van 

een hapje en drankje. De lestijden zijn als 

volgt: Vanaf 20.00 uur beginners (men kan daarna blijven 

bij de gevorderden) en vanaf 20.30-21.45 uur 

gevorderden. De eerste keer kan men gratis meedoen. 

Info en aanmelding (graag vooraf) bij Arianne Vermeulen, 

613230, arianne@marsenaar.com Aanmelden kan ook 

zonder danspartner, dan wordt er samen gezocht naar 

een geschikte danspartner.  

7. Donderdagmiddag 8 februari om 14.00 uur is er een 

bloemworkshop o.l.v. Hetty Verhorst. We maken een klein 

bloemstukje voor de prijs van € 12,50. Aanmelden in de 

Huiskamer of via de mail 

huiskamer@deopenhofoudbeijerland.nl l   

8. Donderdagavond 8 februari 20.00 uur Huiskameravond 

(P)ubergeschikt. Een avond voor ouders met een puber in 

huis. Info jolandagriesdoorn@deopenhofoudbeijerland.nl  
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DIENST ZONDAG 4 FEBRUARI Vijfde zondag na Epifanie  

Liturgische kleur groen. Werelddiaconaat. 

 

10.00 uur De Open Hof ds. Lyonne Verschoor 

 

Wij wensen elkaar een goede week toe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


